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Uitspraak van de dag

“Ik ga hier niet meer weg”

Tijs van Beelen (ca. 5 minuten na aankomst)

Van de redactie

Vandaag zijn de Dolfijnen en Zeeverkenners 
aangekomen op zandeiland 9. Na het 
uitladen van alle bagage was het de hoogste 
tijd om even af te koelen.

Een enkeling had enige hulp nodig maar 
gelukkig droogt kleding snel met dit weer.

Tijd voor verkoeling

Koelbloedige redding
De Dolfijnen zeilden vandaag onder leiding 
van hun eigen bootsmannen (m/v) 
waaronder een zeer koelbloedige Manon. 
Gelukkig maar want anders had Harro nu 
nog ergens in de plas rondgedobberd. De 
hitte werd hem even teveel zodat hij 
spontaan de plas indook. Hij was alleen 
even vergeten dat hij aan het zeilen was.

Dankzij een strak uitgevoerde man 
overboord manoeuvre van Manon en haar 
bak kon hij gelukkig even later weer aan 
boord klimmen. 

Weer van morgen
Iets minder heet, vannacht kans op onweer. 
Alsof nachten hier anders rustig zijn......

Menu van vandaag
• Tortilla's aan de lopende band

Wist u dat
 Mitchell een pet heeft
 Die pet zonder hem ging zwemmen
 Ook dan man overboord werkt
 Daniëlle maar liefst TWEE tenten 

heeft
 Die beiden verboden gebied zijn
 Kano's altijd omslaan als je ver uit de 

kant bent
 Er dan heeeeel veeeel water in komt
 Wietse een kratje bier heeft verdiend 

met een weddenschap
 Dat alleen lukte doordat Max S tijdens 

de sleep overboord viel
 Niemand meer weet met wie Wietse 

die wedden schap had afgesloten.

Kano legen
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